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Ben jij veranderd in de loop van de jaren? 

 

We veranderen allemaal door de jaren heen. Ons uiterlijk veranderd. Daar hoef 

ik niet zoveel over uit te leggen. Misschien kan ik je een foto laten zien? 

 

Maar misschien is er wel een belangrijkere vraag. Is er ook iets aan de 

binnenkant van mij veranderd? Ben ik een prettiger mens geworden? Is mijn 

karakter gegroeid? Is de ‘vrucht van Geest’ meer zichtbaar geworden in mij? 

Galaten 5 
22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  

 

Je hoeft die vraag niet voor mij te beantwoorden… 

Je mag die vraag voor jezelf beantwoorden.😊 

 

We lezen vanochtend uit het evangelie van  

Matteus, hoofdstuk 3. 

 
1In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij 

verkondigde: 2‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3Dit 

was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Een stem roept in de 

woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ 4Johannes 

droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich 

met sprinkhanen en wilde honing.  

 
5Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de 

mensen toe 6en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze 

hun zonden beleden. 
7Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij 

tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende 

oordeel kunt ontlopen? 8Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer 

gekomen zijn. 9En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham 

als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham 

verwekken! 10De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen 

goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.  

 

Deze passage, zou je kunnen zeggen, beschrijft de overgang naar een nieuw 

tijdperk. Johannes is de vertegenwoordiger van het oude tijdperk en Jezus de 

vertegenwoordiger van een nieuwe tijd. Johannes wist dat er een nieuwe tijd zou 

aanbreken. Hij zegt het luidkeels, het is zijn boodschap: : 2‘Kom tot inkeer, want 

het koninkrijk van de hemel is nabij!’. 

 

Kom tot inkeer, want er breekt een nieuwe tijd aan, de tijd van het ‘koninkrijk 

van de hemel’. Ongetwijfeld hebben zijn toehoorders niet begrepen wat hij 

bedoelde met ‘het koninkrijk van de hemel’.  
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Ik geloof dat zelfs Johannes hier maar beperkt begrip van had. Het onderwijs van 

Jezus, het onderwijs over het koninkrijk, dat moest nog gaan plaatsvinden. Die 

boodschap was nog niet gebracht… 

 

Johannes vertegenwoordigt een tijdperk dat geweest is, én Jezus 

vertegenwoordigt een nieuwe tijd. De tijd van het nieuwe testament, sluit aan op 

de tijd van het oude testament. Sommigen spreken van het eerste en het tweede 

testament. Zonder het oude kan er geen nieuwe zijn. En zonder de eerste kan er 

geen tweede zijn… 

 

Ook de farizeeën en sadduceeën zijn vertegenwoordigers van het tijdperk dat 

afgesloten wordt. Johannes is niet vriendelijk tegen ze: ‘Addergebroed, wie heeft 

jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? 8Breng liever 

vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. 

 

In de tijd voorafgaand aan de komst van Jezus stond de wet centraal. Je leefde 

rechtvaardig, als je je aan de wet hield. De wet vertelt je wat goed en kwaad is. 

Het geeft grenzen aan, er is duidelijkheid. Er zit een element van streberigheid 

in. Als je je best doet, dan lukt het allemaal wel. Het is bekend dat de farizeeën 

neerkeken op het gewone volk. En al helemaal keken ze neer op bepaalde 

groepen: op vrouwen, op zieken, op kinderen, op Samaritanen, enz. 

De farizeeën hadden veel status, stonden hoog op de maatschappelijke ladder. 

 

Jezus vertegenwoordigt een nieuwe tijd. De tijd van het ‘Koninkrijk van de 

Hemel’. We lezen verder, Johannes de doper is aan het woord. 

 

Matteus 3 
11Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer, maar na mij komt iemand 

die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen voor Hem te 

dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12Hij houdt de wan 

in zijn hand, Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur 

bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’ 

 

Johannes beseft dat wat hij doet, dopen met water, nog maar het begin is. Het is 

niet af. Jezus zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur. 

De mensen die zich door Johannes lieten dopen waren van goede wil. Ze beleden 

hun zonden. Ze wilden het goede doen. Maar er is meer nodig.  

De zonden zijn niet het echte probleem. Zonde is een symptoom van wat anders. 

Er is een diepere reden dat mensen van goede wil toch zondigen (hun doel 

missen). En Jezus is gekomen om dat op te lossen. 

 

Je ziet gedurende Jezus’ leven dan ook nooit dat Jezus een zondaar afwijst of 

veroordeelt. Integendeel zou je haast kunnen zeggen. ‘Ik veroordeel je ook niet’ 

zei hij tegen de overspelige vrouw. ‘Mag ik bij je eten’ zei hij tegen Zacheüs, de 

tollenaar. Hij liet zijn voeten wassen door een prostitué.  
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En hij laat de Vader (God), in het verhaal van de verloren zoon, zijn zoon in de 

armen sluiten. 

 

Jezus had vooral woordenwisselingen met mensen die dachten dat ze 

onberispelijk waren. Jezus had het voortdurend met de Schriftgeleerden aan de 

stok, niet met zondaars. 

 

Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.(vers 11) – zei Johannes 

We hebben net Pinksteren gevierd. De Heilige geest is uitgestort. De apostelen 

werden ondergedompeld in het leven van de Heilige geest. Er was zelfs iets van 

vuur zichtbaar. Na die dag is er iets fundamenteel veranderd. De leerlingen van 

Jezus maakten deel uit van de leven gevende manier van God, van de drie-enige 

God. Ze werden er in ondergedompeld. Ze nemen deel aan de dans van God, de 

dans van de drie-enige God. Een dans van liefde, een dans van herstel. 

 
Iemand die gedoopt is met de heilige Geest, die leeft in relatie met God. Dat is, 

volgens Johannes, wat Jezus zo bijzonder maakt. De relatie met God is hersteld. 

Wij mogen delen in de vreugde, vrede, het leven dat Vader, Zoon en Geest met 

elkaar delen. De relatie met God is wat op het aller diepste nivo, rust en vrede 

geeft, onder allen omstandigheden. Jezus heeft hersteld wat door de zondeval 

verloren is gegaan. De relatie, de verbinding met God is hersteld door de Heilige 

geest. 

Romeinen 5 
15Maar de genade reikt verder dan de overtreding: als door de overtreding van 

één mens alle mensen moesten sterven, is het des te zekerder dat de genade 

van God, het geschenk dat we danken aan die ene mens, Jezus Christus, aan alle 

mensen overvloedig geschonken wordt. 

Jezus verandert de loop van de geschiedenis. Hij heeft ons als mensheid 

hersteld. Het is dankzij de gehoorzaamheid van Jezus, dat jij en ik 

rechtvaardigen zijn. Er is een nieuwe tijd aangebroken. En Johannes de doper 

wist het. We lezen verder. 

Matteus 3 
13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te 

worden. 14Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou 

door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’  
15Maar Jezus antwoordde: ‘Toch moet je het doen, want zo dienen wij de 

gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.’ Toen deed Johannes het.  

 
16Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich 

voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 17En 

uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 
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Dat is Pinksteren! Dit de nieuwe tijd. Dit is het Koninkrijk van de Hemel!!  De 

Heilige Geest daalt op Jezus neer en de stem van de Vader is hoorbaar: ‘Dit is 

mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 

 

De dans van Vader, Zoon en Heilige Geest is zichtbaar voor iedereen die daar 

aanwezig was… 

Wij zijn uitgenodigd in die dans. Ontdek dat God je niet ziet als een zondaar, 

maar als een rechtvaardige. Je bent zijn geliefde kind. Ga leven van de relatie, 

de verbinding, de dans met God. Door te leven vanuit die dans, ontstaat er een 

vrucht. Een vrucht die leven geeft. Die vrucht kun je niet met wilskracht tot 

stand brengen. Het ontstaat, vanzelf, in die dans met God. 

Galaten 5 
22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  

 

Aan het begin van deze boodschap hebben we stil gestaan bij  

die  belangrijkere vraag. Is er ook iets aan de binnenkant van mij veranderd?  

Ben ik een prettiger mens geworden? Is mijn karakter gegroeid? 

Is de ‘vrucht van Geest’ meer zichtbaar geworden in mij? 

De vraag is bedoeld als een aanmoediging. Niet om je aan te vallen of naar 

beneden te halen. Als je wilt blijven groeien, dan ligt de sleutel ligt bij Johannes 

de Doper en bij Jezus. 

 

Voor ons allemaal geldt dat de eerste fase van ons geloof gekenmerkt is door het 

systeem dat Johannes vertegenwoordigde. Het systeem waarin je precies geleerd 

is wat goed en wat slecht is. Het systeem ook waarin je dat op eigen kracht 

probeert te realiseren.  

Maar weet je. Niemand kan op eigen kracht vrucht dragen… 

Maar we proberen het allemaal. Dat is menselijk. Dat is het verhaal van Adam… 

Het is nodig dat we ontdekken dat vrucht dragen (gerechtigheid!) alleen kan, in 

de kracht van de Heilige Geest. In de dans met God.  

Daarom liet Jezus zich dopen door Johannes!! 

 

Voor veel gelovigen duurt het een mensenleven om de stap van Johannes naar 

Jezus te maken. Anderen gaan veel sneller. Meestal heeft dat te maken met 

lijden in je leven. Mensen die door lijden of door crises (mislukking/falen) in hun 

leven gaan, leren vaak om te leven vanuit die dans. Ze weten dat ze het zelf niet 

kunnen. 

 

Ik hoop dat deze preek je helpt om meer te gaan leven vanuit de realiteit die 

Jezus verkondigde. Je bent geen zondaar, je bent zijn geliefde kind, 

gerechtvaardigd door Jezus. Ik hoop dat je deze ochtend aangemoedigd bent om 

te leven vanuit die dans met God.  

AMEN 


